
Beste scheepsmakkers en ouders 
 
Net als elk jaar start ook dit scoutsjaar met een kennismakingsweekend. Op dit weekendje staat 
elkaar leren kennen centraal. Bij de scheepsmakkers is het traditie om te gaan kajakken op de 
kleine Nete. ’s Avonds slapen we in het jeugdverblijf ‘den brink’. Het thema van het weekendje is  
 
Het weekend zal doorgaan van zaterdag 15/10 tot en met zondag 16/10.  
We verwachten jullie zaterdag om 10u aan de watermolen van Retie.  
Jullie mama en papa mogen jullie zondag om 12 uur terug komen ophalen aan den brink 
(Bosbergen 1, 2200 Herentals) 
 
 
Voor het weekend heb je nodig:  

- Uniform (aandoen bij vertrek) 
- Slaapzak 
- Matje  
- Tentje (onderling af te spreken, liefst geen werptentjes) 
- Pyjama, tandenborstel en tandpasta 
- Gamel, bestek, beker en keukenhanddoek 
- Speelkleren  
- Regenjas (meenemen bij vertrek) 
- Bovenstaande spullen steek je allemaal in een trekkersrugzak/sporttas.   
- dag rugzakje met daarin een gevulde drinkbus en brooddoos, dit nemen we mee in de 

kajak 
 
 
 

Hoe schrijf je je in voor dit superleuke weekendje?  
 
Gelieve de inschrijvingsstrook in te vullen en samen met €25 in een gesloten envelop af te 
geven ten laatste op zaterdag 1 oktober.  
 

 
Ik, ………………………………………………………………………………………………………………………..,  
 
ouder van, ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
geef toestemming om mijn kind mee te laten gaan op weekend van 15 en 16 oktober  
 
Datum          Handtekening  


