
SUNRISE FESTIVALLLLL 

Zaterdag 22 juli: 
 

Goede morgen allemaal vandaag rijst de zon 

over ons kampterrein net zoals bij het Sunrise 

festival in de Lilse bergen. Je kan op dit festival 

zwemmen en feesten tegelijk. Je kan ook in 

het bos spelen ondertussen. Wij gaan vandaag 

onszelf thuismaken op onze kei coole 

festivalweide. 

 

 

Om het festival rustig opgang te krijgen 

gaan we eerst wat feesten met de ouders 

erbij. Dan gaan we ze eens laten zien wat 

voor dansmoves wij allemaal in ons 

hebben. Maar al snel gaan we op onszelf 

verder nadat het afscheidskusje wordt 

ingeruild voor een jalahiiiii zijn we 

helemaal klaar voor ons kamp euhmmm 

festival.  

Eerst en vooral moeten jullie een plaatse op de kampweide zoeken, gelukkig heeft jullie leiding al een 

tent kunnen bemachtigen op de beste plaats. Dit wordt jullie nieuwe thuis op dit mega cool festival. 

Nadat alles geïnstalleerd is, is het belangrijk dat we ons aan de festivalregels houden want voor je het 

weet komt de security langs om stoute feestvierders buiten te wippen. En dat willen we voorkomen 

 



Pennenzakkenrok 

Zondag 23 juli 

 
Vandaag zijn we op het coolste, hipste fesƟval van 
heel België aangekomen, Pennenzakkenrok. Aan 
de mooie stranden van het zilvermeer is er alƟjd 
wel wat te beleven. Of het nu strandspelletjes 
zijn, go-carts of glijbanen zijn, het is er allemaal. 

Vandaag gaan we in tegenstelling tot het strand, 
het water opzoeken. Niet enkel om te drinken 
want het gaat hopelijk heel mooi weer zijn. Maar ook om te roeien want we zijn niet voor niets op 
kamp natuurlijk. We moeten aan heel Nederland laten zien dat wij het beste kunnen roeien. En dat 
jullie op het einde van het kamp allemaal waardig zijn aan de roeibadge. 

Pennenzakkenrok is ook alƟjd een plek waar iedereen kan losgaan op de leukste muziek van het 
moment. Geluk voor jullie want wij gaan het leukste spel van het moment spelen, of ja dat hopen we 
toch. Het gaat alvast een fantasƟsche eerste hele dag worden. 

 

En om de dag nog fantasƟscher te maken zijn hieronder nog enkele mopjes: 

Ken je de mop van de bloem?  - in het Engels is hij nog flower. 

Op nummer 54 woont badman, op nummer 55 superman, op nummer 57 spiderman. Wie woont er 
op nummer 56? 
(In een engels accent… Buurman) 
 
Wat is de overeenkomst tussen je billen en de woesƟjn? 
Er zit kaktussen  
 
Loopt een 0 over straat, komt ie een 8 tegen: ”Zeg, zit je riem niet wat strak?” 
 
Wat is het verschil tussen kak en diarree? 
Diarree kun je gorchelen 
 
Wat is geel en zie je niet? 
Een banaan om de hoek 
 
Wat is bruin en klimt langs je been omhoog? 
Een drol met heimwee 
 
Waarom legt een kip eieren? 
Als hij ze gooit gaan ze kapot 



Tomorrowland 

Maandag 24 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomorrowland, het grootste festival ter wereld!! 

Je hebt hier niet alleen stevige benen nodig om goed te kunnen dansen, maar ook om heel 

het terrein rond te gaan. 

En dat gaan we vandaag doen, we gaan heel Tomorrowland rond gaan. Van stage tot stage 

wel kilometers lang. Zorg dat je je benen hier goed voor insmeert en stevige stapschoenen 

aan doet, want je gaat het nodig hebben. Onze benen gaan helemaal kapot zijn en we gaan 

elke plaats op Tomorrowland gezien hebben. Het wordt een onvergetelijke tijd 

Na heel het terrein afgewandeld te hebben, keren we terug naar onze kampplaats voor ons 

goed op te frissen. Want na zo een tocht denk ik dat we wel een beetje naar zweet zullen 

stinken. Dus allemaal rap even douchen en opfrissen, zodat we ons sebiet lekker kunnen 

ontspannen, en mysteries kunnen oplossen over de mythische wezens die hier rond dwalen 

in de nacht. Maar wees niet bang, of het is te laat!! 

 

Na een dag vol avontuur en spanning gaan we ons terug naar onze tent begeven, en terwijl 

de laatste DJ van vandaag zijn laatste mix draait kruipen wij in ons slaapzakje om lekker te 

slapen. 



Woodstockdag 

Dinsdag 25 juli 

 
Vandaag komen we aan op het mooie festival ‘Woodstock’. Dit festival bestaat jammer genoeg niet 

meer, maar vroeger was dit een gelegenheid voor alle hippies om samen te komen. Op deze mooie 

kampdag zullen we dus één met onszelf worden en de natuur. We worden helemaal chill, peeeaaace.  

We beginnen de dag met één 

van jullie lievelingsspellen om de 

sfeer al helemaal vredig te 

krijgen. Daarna gaan we over 

naar een namiddag vol leren en 

plezier. We zullen dansen en 

zingen net zoals die hippies dat 

deden. In de avond kunnen we 

dan helemaal relaxen en wie 

weet worden er zelfs wel van die 

mooie bloemenkransen 

gemaakt (zoals die hippies op 

Woodstock ook allemaal 

ophebben).  

Wist je dat er te veel volk kwam naar Woodstock en er dus niet meer enkel ‘love and peace’ was. 

Hierdoor is het festival jammer genoeg moeten afgelast worden. Op kamp is er gelukkig wel enkel 

maar love and peace.  

Kan jij onze lieve hippie terug naar Woodstock brengen?  

 

 



 

Pukkelpop 

woensdag 26 juli: 

Goedemorgen beste festivalgangers! Of zeg ik beter goede middag, want eens wat langer slapen 

hoort er ook bij op een festival natuurlijk. Vandaag is het een lekker rustig dagje op de festivalweide 

van Pukkelpop. De perfecte dag om te genieten van het zonnetje en onze batterijen op te laden om er 

de komende dagen weer vollenbak tegenaan te gaan. Geen zorgen, we gaan niet heel de dag op ons 

luie gat zitten, we maken er een goed gevulde, rustige dag van. 😉 

Om al in de stemming te komen van Pukkelpop kunnen jullie deze woordzoeker maken. Misschien 

vinden jullie wel een tip over wat we gaan doen vandaag… Je mag horizontaal, verticaal en schuin 

zoeken. SUCCES! 

 

 



Middeleeuws festival  

Donderdag 27 juli 
Kukelekuuuuu!!!! De haan kraait vanaf de kantelen van ons kasteel, maar wij, edele ridders 
en prinsessen zijn er al op uit getrokken. Nog voor het ochtendgloren hebben de 
stalknechten onze edele rossen gezadeld voor een prachtige reis door het donker. Een 

gevaarlijke reis door het donkere woud en over het 
woeste meer, waar misschien wel een 
watermonster leeft. (Wie zal het zeggen) Om dan 
uiteindelijk aan te komen bij een magische 
uitkijkplek waar de zonsopgang ons genoeg energie 
zal geven voor de rest van de dag.  

Na deze gevaarlijke en vermoeiende tocht keren we 
terug naar onze vertrekken in het kasteel om goed 
uit te rusten en terug op te laden voor het verdere 
verloop van deze onwaarschijnlijke dag.  

Na het ontwaken met gregoriaanse liederen en misschien wel het brullen van een draak is 
het tijd voor een riddertoernooi om te laten zien wat jullie dit jaar al geleerd hebben over 
hoe je een goede ridder moet zijn of een mooie, 
lieflijke prinses. Met als feestelijke afsluiter van 
het riddertoernooi een heus zwemfeest. We 
gaan naar onze badvertrekken en genieten van 
de helende krachten van het bronwater dat door 
onze dienaren gereedgemaakt is.  

De dag sluiten we mooi af met een immens 
feest. Met een 
groot feestmaal, 
een theaterstuk, veel muziek en dansen. Hier stelt de 
gelegenheid zich aan om inspiratie op te doen voor het 
kampvuuractje. Haal je creatiefste ideeën al maar boven en 
breng een offer aan de muzen, want dit is het ultieme 
prestigeproject om ons koninkrijk te vertegenwoordigen. 

Na deze geslaagde dag, waarin jullie allemaal zijn 
ondergedompeld in het leven van een echte landheer of 
een echte jonkvrouw, is het tijd om onder de wol te kruipen 
en te dromen van jullie prins op het witte paard.  

 



Man Overboord 
vrijdag 28/07 

 

Ons kamp loopt alweer bijna op zijn einde, oooh   

Maar we kunnen deze epische festivalweek natuurlijk niet afsluiten zonder een 

dag in thema van onze eigen awesome scoutsfuif! Jullie kennen het allemaal, het 

beste feestje van het jaar: Man Overboord!!! De enige echte zeescouts party waar 

coole redders rondlopen en je kan dansen en zingen op de muziek van onze vele 

huis-dj’s!  

Vandaag gaan we een super leuk groepsspel spelen met de hele scouts. En om de 

laatste avond helemaal memorabel te maken, gaan we ook met iedereen 

samenzitten aan het kampvuur en liedjes zingen. Zo kunnen we nog een laatste 

keer dit jaar proeven van de echte zeescouts-sfeer en ons al voorbereiden om 

tijdens de volgende editie van Man Overboord nog eens allemaal samen te 

party’en! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij volgend jaar als echte redder paraderen op onze scoutsfuif? Lees dan zeker 

al eens de handleiding op de volgende bladzijde, want om een goede te redder te 

zijn, moet je het strand veilig kunnen houden!  



 



Sunset festival 

Zaterdag 29 juli 
Net zoals sunrise is sunset ook een festival in de Lilse bergen boordevol plezier alleen speelt het zich 

af op het einde van de zomer. Helaas voor ons hebben we de zon al een laatste keer zien ondergaan 

op onze mooie festivalweide. Nog een laatste ontbijt en het zit er op.  

De vreugde en plezier die we hier hebben gemaakt gaat ons voor altijd bij blijven. Helaas het 

Roxandria er op.  

Een echte dag is het nu niet meer nu we niet meer samen gaan eten, slapen, spelletjes spelen. Maar 

niet getreurd het is zomer dus er is nog wel wat te doen na kamp. En voor je het weet begint de 

scouts terug.  

 

Hieronder kan je de zakdoek nog uitknippen als je een traantje moet laten op de bus. 

 

 


