
 
 
 
 
 
 
 

Zeeverkenners 
Kamp 2023  



Woensdag 19 Juli – Batibouw 
 

Welkom allemaal op het Roxandria 2023, na lang te wachten op een 3e editie 

zijn we er eindelijk in kunnen slagen om jullie elke dag een nieuw festival aan te 

bieden. Wanneer jullie aankomen met de bus gaan we er direct in moeten 

vliegen, tenten opstellen en de rest van onze opbouw kan beginnen. Waar 

anders kunnen we al onze materialen gaan halen dan op batibouw? We 

verwachten dat jullie met enkele ingenieuze ideeën afkomen zodat we dit jaar 

de fermste vlaggenmast van de 21e eeuw kunnen bouwen. Na deze 

vermoeiende dag 

hebben we nog 

een klein 

relaxmomentje 

voorzien voor jullie. 

Wij kijken al uit 

naar jullie eerste 

dag!  

  



 

 

Donderdag 20 juni - Dour 
 

 

Het Dour Festival of kortweg Dour is een vijfdaags muziekfestival dat zichzelf 

de naam van 'European Alternative Music Event' geeft. Het vindt sinds 1988 

ieder jaar plaats bij het Waalse dorp Dour. (heeujj Arthur) 

Het programma bestaat uit alternatieve bands en artiesten uit uiteenlopende 

muziekgenres, waaronder post-rock, metal, drum 'n' bass, hiphop, reggae, ska, 

electro, house, techno en dance. Om en bij de 240 artiesten worden gedurende 

vijf dagen (vroeger vier) gespreid over 9 podia. 

Het festival staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer en de kans om er nieuwe 

groepen uit binnen- en buitenland te ontdekken. Sinds 2005 is het festival zo 

goed als altijd uitverkocht (op sommige dagtickets na) en trekt het elk jaar 

verspreid over vijf 

dagen (vroeger vier) 

ongeveer 140.000-

150.000 bezoekers. 

Het is daarmee na 

Rock Werchter, 

Tomorrowland en 

Pukkelpop het op drie 

na grootste festival in 

België. 

Op Dour festival zijn er 

al meerdere mensen 

overleden, zie dus dat 

je genoeg water rinkt! 



Vrijdag 21 Juli - Graspop 
 

Graspop Metal Meeting is een jaarlijks terugkerend muziekfestival in Dessel, 

België, dat plaatsvindt einde juni. Het festival staat bekend om zijn diverse line-

up met zowel grote namen als opkomende artiesten in de metal- en 

hardrockscene. 

 

I’m on a Highway to a megaawesome tweede dag van kamp, Highway to a 

megaawesome tweede dag van kamp. Gisteren is het feestje nog lang 

doorgegaan en deze ochtend loopt het nog even verder. Hydrateren tijdens dit 

festival is van cruciaal belang. Afgelopen editie werd nog afgeraden om donkere 

kledij te dragen, maar dat hield vele feestgangers niet tegen om toch een outfit 

van hun favoriete metalband te dragen. Hopelijk hebben jullie zin in een ruige 

dag vol avontuur!  

Dus pak je zonnebril, je luchtgitaar en vergeet vooral niet je stem niet! Het 

wordt een dag vol rock-'n-roll en plezier op Graspop kamp.  

 

 

 



 

Uitdaging:  

Metalfans staan bekend om hun wilde lange haren. Helaas heeft deze kale man 

deze nog niet. Laat je verbeelding losgaan en zorg dat hij klaar is voor graspop. 

  



 
Zaterdag 22 juli – Belgian boat show 

 

Het is bijna zover: de Belgian Boat Show gaat weer van start! Dit is dé plek waar 

liefhebbers van boten en watersporten elkaar ontmoeten en hun passie delen. 

Of je nu een watersport wilt uitproberen of gewoon wilt genieten van de gezellige 

sfeer, de Belgian Boat Show is de place to be. Tijdens het evenement kunnen 

je ouders deelnemen aan workshops zeilen met jullie, en natuurlijk volop 

genieten van het leven op het water. 

 

Kortom, of je nu een doorgewinterde watersportliefhebber bent of gewoon op 

zoek bent naar een gezellig dagje uit met het hele gezin, de Belgian Boat Show 

heeft voor iedereen wat te bieden. Mis het niet en kom langs op onze 

bezoekdag! 

  



Zondag 23 juli – Burning man 
 

Vandaag gaan wij op weg naar Burning man!!  

Wattt is burning man hoor ik jullie al roepen. Dit is een jaarlijks festival in de 
woestijn in Amerika waar mensen naartoe gaan voor de kunst 
tentoonstelling en de vrijheid.  

Mensen die naar Burning Man willen gaan, dienen zelfstandig te zorgen 
voor hun vervoer en voorzieningen, aangezien het festival zich afspeelt in 
een afgelegen woestijngebied. Dit zorgt voor een avontuurlijke ervaring en 
stimuleert de deelnemers om hun grenzen te verleggen en op eigen kracht 
te reizen. 

Feitje van de dag: 

Vorig jaar tijdens dit festival toen dat iedereen aan het opruimen was, 
vertrok iedereen met de auto of bus terug naar huis. Doordat iedereen op 
het zelfde moment vertrok stonden er zo’n 80.000 mensen in de file voor 8 
uur lang!! 

 

Uitleg: 

Een blok van twee vakjes krijgt de cijfers 1 en 2; in een blok van drie vakjes 
moeten de cijfers 1, 2 en 3 komen, enzovoort. De bedoeling is het diagram 
zo in te vullen, dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar niet raken, zelfs niet 
schuin. In het gekleurde blok kan alleen de 1 komen.

 



 

 

Maandag 24 juli - Oktoberfest 
 

Trek je lederhose of dirndl alvast aan, want vandaag zijn we op het festival van 

worst en bier aka oktoberfest. Dit geweldige feest speelt zich af te München, 

Duitsland. Op oktoberfest mogen alleen bieren geschonken worden die in 

München gebrouwen zijn. Dit zijn onder andere Augustiner, Hacker-Pschorr, 

Hofbräu München, Löwenbräu, Paulaner en Spaten. Dit wordt allemaal in een 

bierglas van een liter geserveerd, ook wel Maß genoemd. Naast ongelooflijke 

lekkere bieren die je er kan drinken, kan je je ook amuseren op de kermis. De 

kermis bestaat uit verscheidene attracties; Achterbahn (achtbaan), Hau den 

Lukas (kop-van-jut), Schiffschaukel (schommelboot) en Teufelsrad. Deze vind 

je hier al zeker elk jaar terug. Het festivalterrein staat vol met tenten. Eén van 

deze tenten is de biertent. Hier wordt niet alleen bier ingeschonken, maar ook 

frisdrank en alcoholvrij bier. In deze tent is het nooit stil. Er worden continue 

liederen gezongen. Het bekendste liedje is ”Ein Prosit”. Er zijn ook eetkraampjes 

waar je traditionele Duitse gerechten kan eten zoals pretzels. Dit jaar vindt de 

188e editie van Oktoberfest plaats op 21 september tot en met 6 oktober. Als je 

dan een plaatsje vrij hebt in je agenda, ALLEN DAARHEEN. 

Kan jij dit doolhof 

oplossen?  

 



Dinsdag 25 juli - Woodstock festival 
 

Welkom op ons Woodstock Festival, waar we samen zullen genieten van een 

kleurrijk en creatieve dag vol muziek, kunst en hogere sferen 
"#$. Tijdens dit 

festival gaan we terug naar de jaren '60 en '70, de tijd van de legendarische 

hippies, cannabis, the Beatles, wijde broeken, lang haar, banjo’s en nog veel 

meer. We zullen ons laten inspireren door de belangrijkste dingen van deze tijd, 

namelijk vrede, liefde en vrijheid. 

Een belangrijk fashion item dat natuurlijk niet kan ontbreken op een festival 

zoals deze houden we nog even geheim maar in de voormiddag zullen we er 

allemaal voor zorgen dat we helemaal in thema naar het festival kunnen gaan. 

Laat je creativiteit dus maar de vrije loop want dat zal je nodig hebben. Een 

kleine tip voor de nieuwsgierigen tussen ons: het heeft te maken met kleuren 

(spannend zeg).  

Daarna zullen we een speciale ceremonie hebben waarbij we ons laten inleven 

in de geest van Woodstock. Door ons te verbinden met de idealen van liefde, 

vrede en vrijheid, zullen we onszelf openstellen voor de schoonheid van het 

leven en ons laten inspireren door de muziek en kunst van deze tijd. Hoe we in 

de geest van Woodstock gaan verorberd gaan worden, laten we nog even aan 

jullie verbeelding over maar het zal memorabel worden. 

's Avonds is het tijd voor bloemetjes in onze haren en glitter op je gezicht terwijl 

we lekker genieten van een goede sessie roddelen en nageltjes lakken. 

Vanavond komen we alle sappige, spannende, gênante verhalen te weten en 

kunnen we goed ontspannen met maskertjes en voetbadjes. 

Kortom wordt vandaag een goed dagje vol chillen/sfeer/cultuur en nog veel 

meer. Peace out! 

 

 



En om NOG meer in de Woodstock vibes te komen mogen jullie altijd deze 
mooie mandala inkleuren! 

 



Woensdag 26 - juli Man overboord 
 

JOOOEEEEPPYYY het beste feestje van het jaar is vandaag !!!!!  

MAN OVERBOORD !!!   

jullie favoriete fuif natuurlijk. Een even wild feestje als de 7 zeeën. Dus wees 

maar voorbereid op het onverwachte. We gaan vandaag zoals al de festivals 

veel in de zon zitten en veel water moeten drinken.  

Man overboord is een jaarlijks event dat onze scouts organiseert. Sinds kort is 

het geen eurofuif meer zoals het vroeger was. Dit komt door de stijging van de 

drankprijzen. Niet enkel de prijs van de drank is gestegen maar eigenlijk van al 

de goederen en diensten in ons land.  

Op man overboord kan je u besten dans manoeuvres naar boven halen. Pas 

wel op dat er niemand echt man overboord gaat.  

 

Hier kan je tegen elkaar zeeslag spelen om te zien wie er de beste zeeman is.  

  



Donderdag 27 juli - Pukkelpop 

 

Billie Eilish, Macklemore, Joost, Zwangere Guy,…. Jullie gaan ze allemaal 

tegenkomen vandaag op het Pukkelpop festival! Vissershoedje en zonnebril op en we 

kunnen gaan. Hopelijk schijnt de zon vandaag hard en staat er een fris stevig briesje 

die ons richting dit legendarische festival kan brengen. 

Vandaag gaan we lekker genieten van een chille dag waarin we samenzijn met al onze 

vriendjes en genieten van goeie schijfkes en de mooie hollandse wateren op de 

achtergrond. Jullie weten natuurlijk nog niet wat we juist vandaag gaan doen maar een 

verassing is natuurlijk geen verassing meer als jullie leiding het programma van 

vandaag al verklapt, dus wij zullen jullie een gunst doen en dit nog niet vertellen.  

Wat we jullie wel kunnen vertellen is dat er bij zo een dag chillen op de festivalweide 

ook natuurlijk een goeie party hoort! Zwoele beats en nice DJs zullen ervoor zorgen 

dat dit een afterparty van formaat wordt. Oefen je moves dus al maar om in de sfeer 

te komen en zeker niet uit de toon te vallen op deze 

meganicecoolememorabelefantischgrave party.  

Na een tactisch powernapje is het natuurlijk nog niet de bedoeling dat we in ons bedje 

gaan kruipen want het leukste van vandaag moet nog komen namelijk de: After-

afterparty!!!! Gooi dus nog maar een laatste keer die heupjes los en vibe mee op de 

muziek. Wie weet gaan we zelfs door tot de zon op komt. 

Na zo een enorm leuke dag op Pukkelpop wordt het wel tijd om een paar uurtjes slaap 

in te halen en helemaal opgeladen te beginnen aan het volgende festival! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oh nee, Billie Eilish is de weg kwijt naar het festivalterrein maar moet straks 

optreden (paniek), kan jij Billie Eilish helpen om op tijd op het terrein te geraken? 

  



 

Vrijdag 28 juli - Swampfest 

Het is bijna tijd voor het jaarlijkse Swampfest! Spijtig is dit de voorlaatste dag 

van ons geweldig kamp. 

Maar dit unieke festival staat bekend om zijn modderige paden, ruige muziek en 

levendige sfeer. Als je van avontuur en outdoor-activiteiten houdt, dan mag je 

dit evenement zeker niet missen. 

Kampeer samen met andere de liefhebbers activiteiten en deel je passie voor 

het avontuur. 

Dus pak je spullen en kom naar het Swampfest voor een dag vol actie, avontuur 

en plezier. We kijken er naar uit om je te verwelkomen in ons modderige 

paradijs! Waar we deze dag uiteraard afsluiten met een mega groot kampvuur. 

 



Zaterdag 29 Juli – Tomorrowland 
 

Vandaag is het spijtig genoeg al onze laatste dag :’( we gaan al ons materiaal 

opruimen en de tenten terug wegsteken. De camion zal gevuld worden en de 

boten uit het water gehaald. We kijken nu al uit naar de toekomst, naar volgend 

kamp. Daarom geven we jullie vandaag nog het grootste, het fenomenale 

Tomorrowland. Om een beetje plezier te schieten in die werkdagen zal er à 

volonté een feestje worden gebouwd. De sickste dj´s van over heel de wereld 

(Sidewave, Barf, etc ) komen wat electronisch en niet electronische tunes 

droppen.! Wij hopen dat jullie een super kamp hebben gehad en al mee met ons 

uitkijken naar september! 

 


