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Woensdag 17 juli 

Joepie vandaag vertrekken we eindelijk op kamp! Het is tijd om jullie innerlijke piraat 

naar boven te halen voor de komende 10 dagen.  

Spijtig genoeg kunnen we niet zoals echte piraten slapen in een kajuit. Maar we gaan 

zo snel mogelijk de tenten rechtzetten en valiezen uitladen zodat we meteen in dit 

mega toffe kamp kunnen vliegen, of beter varen       . De leiding heeft al super coole 

spelletjes gemaakt en wij hebben er dus ook veeeel zin in. Hopelijk jullie ook.  

Kennen jullie het avondlied nog wel? 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donderdag 18 juli 

Gisteren is het ‘groot’ kamp officieel begonnen. Nu dat jullie helemaal geïnstalleerd 

zijn starten we vandaag aan een spel dat iets langer duurt als een doorsnee spel. 

Hoe ziet jullie dag er uit? Stel je voor dat je schip ten onder is gegaan en je op een 

eiland moet overleven en overnachten met wat aangespoelde balken en zeilen. Als je 

hier op voorbereid bent ga je door dit spel gaan als een wervelwind.  

Hier wat ideetjes voor jullie kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 19 juli 

Ahoy piraatjes, hopelijk zijn jullie al gewend aan het kampterrein. Vandaag gaat ons 

mega episch piratenavontuur verder. We trotseren de gevaarlijke oceaan om jullie al 

de knepen van het vak piraat zijn te leren en perfect onder de knie te krijgen. De 

wind zal onze bondgenoot zijn, fluisterend in onze oren en ons leidend naar schatten 

die wachten om ontdekt te worden. Onze schipper, met zijn ervaren handen aan het 

roer, zal ons door de ruige wateren leiden met de gratie van een echte zeemeermin. 

Tijdens onze reis zullen we ons wapenen met kennis over navigatie, strategieën voor 

schatzoeken en de kunst van het plunderen.  

Maar wees gewaarschuwd, piratenleven is niet altijd rozengeur en maneschijn. We 

zullen gevaren tegenkomen, van angstaanjagende stormen tot rivaliserende kapers 

die onze buit willen stelen. Echter met moed en vastberadenheid zullen we elke 

uitdaging aangaan. Piet Piraat gelooft in jullie! En wanneer de zon ondergaat aan de 

horizon, zullen we verhalen delen, herinneringen maken die voor altijd in onze harten 

zullen blijven. Dus maak je klaar, piraatjes, voor avontuur en ontdekkingen die verder 

gaan dan je wildste dromen. De oceaan wacht op ons, en wij zullen haar weerstaan. 

Wij zijn niet bang, net zoals echte zonen en dochters van Neptunus. Hoist the sails 

and let the adventure begin!  

PS: Dulle griet lijkt op een echte piraten boot.  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRGGGG PIRATES 

Welk voorwerp hoort bij welke piraat? 

 



 

 

Zaterdag 20 juli 

Geniet er deze ochtend nog maar van, van al die rust op het kampterrein, want 

vandaag is de helse dag weer aangebroken. Vandaag is weer de dag waarop we 

weer onze goede manieren moeten bovenhalen, want vandaag komen de ouders 

langs. Ja ja de bezoekdag is al aangebroken. Maar laten we het positieve eens 

bekijken: lekker eten, veel liefde, stiekem snoepjes van de ouders aanpakken en 

verstoppen en het allerbelangrijkste natuurlijk… kei hard winnen van de ouders en 

laten zien wie er de baas is! Maar jammer genoeg gaat al deze luxe op het einde van 

de dag weer richting huis en zitten jullie weer opgescheept met jullie allerleukste, 

liefste, coolste (en nog veel meer) leiding. Wanneer de rust terug is weder gekeerd 

en we weer ons gewone gangetje gaan, moeten jullie nog iets gaan doen. Jullie 

moeten beginnen zoeken: hoog en laag, links en rechts, in de donkerste hoek van de 

tent en tot tussen al u vieze onderbroeken voor al het machogedrag dat je kunt 

vinden, want dit zul je misschien nog kunnen gebruiken deze avond. 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 21 juli 

In de schaduw van de nacht, onder de krakende masten, 

zwerven de piraten op zoek naar verborgen schatten. 

Hun ogen glinsteren met hebzucht en verlangen, 

terwijl ze de zeeën bevaren, zonder te vangen. 

Een dans van zwaarden in het maanlicht op het dek, 

terwijl verhalen van roem en avontuur worden verteld in elke trek. 

Met kaarten als kompassen, en sterren als gidsen, 

verkennen ze de horizon, waar geheimen zich verbergen. 

Elke golf fluistert van oude legendes en mysteries, 

in een eindeloos avontuur, waar de ziel van een piraat altijd vrij is. 

 

 

 

 



 

 

Maandag 22 juli 

Vandaag gaan we verder met onze schattentocht door de woeste zeeën van 

Zeewolde. Na gisteren zullen jullie benen wel moe zijn maar nu moeten jullie nog 

even doorbijten. Na deze tocht gaan jullie een rustige avond tegemoet want ook 

piraten houden er van om af en toe tot rust te komen en in hun hangmat te liggen. 

Wij gaan dit natuurlijk op een iets andere manier doen. Zorg maar dat je spieren 

soepel en los zijn want dat zou je wel eens kunnen gebruiken vanavond.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dinsdag 23 juli 

Vandaag is het de lievelings dag van onze leider Daan. Enerzijds is het vandaag zijn 

verjaardag wat zeker ook gevierd gaat worden tijdens een spel maar anderzijds gaan 

we ook zijn favoriete activiteit doen binnen de scouts in de avond sluiten we de dag 

ook nog eens af met een ontzettend gezellige avond. Wij hebben er alvast ontzettend 

veel zin in hopelijk jullie ook! 

Kleur deze kleurplaat in als verjaardagscadeau voor Daan.  

 

 



 

 

Woensdag 24 juli 

De VOC, opgericht in 1602 als de Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie, 

was een Nederlandse handelsonderneming met monopolie op overzeese handel 

tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Azië. Ze was de eerste 

naamloze vennootschap met verhandelbare aandelen en het grootste handelsbedrijf 

ter wereld. Zelfs Meneer Jeffrey Bezos, die ene rijke kale man van Amazon, is niet 

rijker dan deze soort van piraten ooit waren. De VOC creëerde een handelsnetwerk 

in Azië, sloot contracten met lokale heersers en stimuleerde ontdekkingsreizen. Ze 

hebben een nederzetting gesticht in Kaap de Goede Hoop. Dit is het uiterste puntje 

van Afrika. Door VOC is de taal “Afrikaans” ontstaan, omdat Nederlanders niet meer 

naar huis keerden. In die tijd was er nog geen internet, dus communiceerde ze 

amper nog met het thuisfront. Hierdoor is deze nieuwe taal ontstaan. Met eigen 

munten, leger en oorlogsschepen handhaafde ze haar positie en voerde ze dure 

militaire campagnes. Dit was niet allemaal volgens de regels. Heel veel Afrikaanse 

mensen zijn door deze “ontdekkingsreizigers” uitgebuit. De VOC handelde met 

diverse regio's in Azië en had op haar hoogtepunt 25.000 werknemers in dienst. Ze 

leed aanzienlijke verliezen tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog en werd in 

1795 genationaliseerd door de Bataafse Republiek. Haar octrooi werd tot 1800 

tweemaal verlengd. De vernietiging van het VOC-archiefmateriaal bemoeilijkt 

geschiedschrijving en onderzoek. Het spiegelretourschip was het meest gebruikte in 

hun vloot. Het waren driemasters met een gemiddelde lengte van 40 meter. Het 

laadvermogen was gemiddeld achthonderd ton. Andere kleinere schepen die ze 

gebruikten waren bijvoorbeeld de hoeker, het jacht, de fluit, de pinas en het galjoot.  

Heb jij onthouden wat er hier wordt afgebeeld? 

 

 

 



 

 

Donderdag 25 juli 

Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitslapen en hebben jullie een frisse kop want 

vandaag is het iedereen zijn favoriete dag! Als leiding weten wij hoe hard dat jullie 

het school altijd missen dus daarom hebben we vandaag onze eigen examens voor 

jullie voorbereid. Nu jullie hoofdjes toch helemaal leeg zijn door al de vergeten 

leerstof gaan wij met de leiding jullie hersenen nog eens wakker schudden, laten 

werken en vooral laten zweten. Na al de wonderbaarlijk lessen van jullie slimme 

leiding is het eindelijk aan jullie echte scouts mannen en vrouwen zijn. Dat jullie ooit 

ook leiding waardig zullen zijn. Moest je het nog niet door hebben het zijn vandaag 

de TNV-examens! Natuurlijk blijft het op kamp nooit niet al te lang rustig en vredig 

want na de examens is het direct al oorlog. Een groot gevecht tussen de piraten 

breekt uit. Overal knallen er kanonskogels. Links en rechts boten die ten onder gaan. 

Hopelijk komt dit nog wel allemaal goed. 

 

 

 



 

 

Vrijdag 26 juli 

Terwijl de laatste zonnestralen de hemel in vuur en vlam zetten, verzamelden piraten 

zich rond een machtig kampvuur. Het vuur brandde fel, omringd door opzwepende 

muziek en de geur van geroosterd vlees. Verhalen van avonturen werden gedeeld, 

vriendschappen werden gesmeed en het vuur werd een symbool van eenheid. 

Met elke vlam leken herinneringen aan het kamp levendiger te worden. Piraten 

omarmden elkaars gezelschap, wetende dat de banden die ze hadden gesmeed 

zouden blijven branden, lang nadat het kamp was afgelopen. Het vuur werd een 

symbool van kracht en verbondenheid. 

Naarmate de nacht vorderde, werd het vuur een baken van herinneringen. De laatste 

vonken doofden langzaam, maar de piraten namen afscheid in de wetenschap dat 

het een einde markeerde, maar ook het begin van nieuwe avonturen aankondigde. 

Piraten moeten natuurlijk ook goed zicht hebben om te zoeken naar schatten. Jullie 

kunnen alvast oefenen door Wally terug te zoeken op deze piratenboot.  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 27 juli 

Het kamp is al weer op zijn einde    . Gelukkig hebben we 10 dagen alles uit de kast 

gehaald om de beste piratenversie van onszelf te maken. Maar vandaag is het spijtig 

genoeg tijd om van onze piratenkleren terug naar ons uniform te gaan. We laten 

onze ooglapjes, piratenhoeden, papegaaien en haken achter en gaan terug naar 

huis.  

Wat hoort er nog bij het gewone mensenleven? Opruimen natuurlijk. Voor we 

vertrekken moet eerst alles ingeladen en opgeruimd worden, maar na 10 dagen te 

hebben geleefd als een piraat zijn we natuurlijk sterk genoeg om dit allemaal snel 

klaar te hebben.  

Om ervoor te zorgen dat jullie alles weten over piraten voor jullie naar huis gaan zijn 

hier nog een aantal weetjes: 

- Piraten hielden echt van rum. Ja, de rovers dronken behoorlijk wat rum: in de 

tropen was drinkwater niet houdbaar, daarom was rum populair aan boord. 

- “alle hens aan dek!” dit roept de kapitein als alle piraten bij elkaar moeten 

komen op het dek om een klus uit te voeren. 

- Voor de piraten zou het heel handig zijn om, als ze het ruim van een ander 

schip (dat ze wilden plunderen) binnenkwamen, gelijk goed rond te kunnen 

kijken om alle schatten te kunnen zien. Er wordt dus beweerd dat het ooglapje 

van piraten gebruikt werd om in het licht en in het donker te kunnen zien! 

- Het dragen van een gouden oorringetje door zeelieden werd oorspronkelijk als 

een soort verzekering beschouwd. Als men zou verdrinken en ergens op een 

onbekende plek zou aanspoelen, zou van de verkoop van de ring de 

begrafenis bekostigd kunnen worden. 

 

 
 


