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Zaterdag 22 juli  
 

Joepie!!	 Vandaag	 is	 het	 de	 allereerste	 dag	 van	 ons	 kamp.	Hopelijk	 hebben	
jullie	er	allemaal	heel	veel zin	in.	De	leiding	kijkt	er	alvast	naar	uit	om	jullie	
te	ontvangen.		

Er	staat	jullie	een	week	vol	plezier	te	wachten	op	de	festivalweide.	Want	dit	
is	het	thema	van	de	week:	Roxandria	3.0.	Dit	is	ons	eigen	scoutsfestival!		

Vandaag	komen	jullie	aan	en	zullen	jullie	eerst	samen	met	mama	en	papa	het	
bedje	installeren.	Het	is	ook	bezoekdag	dus	dat	betekent	dat	de	ouders	nog	
een	beetje	langer	mogen	blijven.	We	gaan	spelletjes	spelen	samen	met	hen.	
Wie	gaat	de	spelletjes	winnen?	Jij	of	mama	of	papa?	Dat	komen	we	vandaag	
te	weten.		

Daarna	zullen	we	afscheid	nemen	van	onze	bezoekers	en	dan	kan	het	kamp	
echt	beginnen.		

We	gaan	nog	een	rustige	avond	tegemoet.		

	

Door	deze	woordpuzzel	op	te	lossen,	komen	jullie	al	een	beetje	meer	te	
weten	over	hoe	een	festival	eruitziet.		

 



Zondag 23 juli 
 

Voilà!	 Nu	 we	 onze	 eerste	 nacht	 achter	 de	 rug	 hebben,	 kunnen	 we	 ook	
beginnen	 aan	 onze	 eerste	 echte	 kampdag.	 We	 starten	 de	 dag	 met	 een	
gigaaaaa	leuk	spel	waarbij	we	met	blaaspijpjes	en	bloem	op	elkaar	kunnen	
schieten.	Klinkt	dit	niet	mega	stoer?		

Om	ons	volledig	in	het	kampthema	in	te	leven,	spelen	we	het	grote	Kamping	
kitsch-spel.	Wat	dat	precies	inhoudt,	gaan	jullie	allemaal	nog	te	weten	komen.	
Eén	ding	kan	 ik	 jullie	verzekeren,	het	wordt	een	namiddag	vol	plezier!	Dit	
komt	omdat	we	na	het	grote	Kamping	kitsch-spel	ons	gaan	ontspannen	en	
lekker	gaan	zwemmen/kubb	spelen.	Niets	heerlijker	dan	even	aOkoelen	in	het	
water	nadat	we	ons	zo	hebben	uitgeleefd	op	een	spel,	toch?		

Om	onze	avond	volledig	af	te	sluiten	in	festivalthema,	spelen	we	een	spel	met	
en	over	muziek.	Zijn	jullie	ook	zo	benieuwd	als	ons?	Maak	jullie	beentjes	dan	
maar	los!	Het	wordt	vast	een	zeker	een	avond	om	herinneringen	te	maken.		

Om	 al	 in	 de	 muziekstemming	 te	 komen,	 mogen	 jullie	 al	 enkele	
woordjes/zinnetjes	van	buiten	te	leren,	want	dit	lied	zingen	we	elke	avond	
aan	de	vlaggenmast.	Zo	sluiten	we	als	een	echte	scout	onze	dag	af!		
 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen, 
en verre sterren staan alom. 
Wij knielen neer om u te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
 



Maandag 24 juli 2023 
	

Goedemorgen	 lieve	 akazeetjes!	 Hopelijk	 hebben	 jullie	 vannacht	 goed	
geslapen,	 want	 vandaag	 hebben	we	 veel	 energie	 nodig.	 Er	 staan	 vandaag	
weer	ongelofelijk	veel	leuke	dingen	op	het	programma.		

Na	het	groeten	van	de	vlag	en	het	eten	van	ons	ontbijtje	onder	de	shelter,	gaan	
we	weer	in	thema	van	de	mafOia.	Ook	op	het	festivalterrein	zijn	zij	aanwezig.	
Bereid	je	dus	voor	op	een	spannend	spel	waar	je	onderhandelingsskills	zeker	
te	pas	gaan	komen!		

Van	 al	 dat	 onderhandelen	 en	 dat	 stiekeme	 gedoe	 hebben	 we	 super	 veel	
honger	gekregen.	Eet	dus	je	buikjes	maar	goed	rond,	want	zo	meteen	gaan	
we	te	water!		

Wat	 is	 festival	 Roxandria	 zonder	 een	 plek	 om	 te	 roeien	 naast	 het	
festivalterrein.	 Niks,	 dus!	We	 doen	 onze	 reddingsvesten	 aan,	 nemen	 onze	
peddels	in	de	hand	en	nemen	plek	op	onze	feestboot.	Maar	wat	als	er	nu	iets	
gebeurt	op	het	water,	als	de	 leiding	 ineens	overboord	valt,	wat	moeten	we	
dan	doen?	Dat	gaan	we	jullie	vandaag	ook	allemaal	leren.	Een	megaleuke	en	
mega-interessante	namiddag!!	

We	 mogen	 voor	 de	 activiteit	 na	 het	 vieruurtje	 ook	 onze	 zwemkledij	
aanhouden.	We	doen	namelijk	waterspelletjes.	Dat	mag	natuurlijk	ook	niet	
ontbreken	 op	 ons	 droomfestival.	 Bikini	 en	 zwembroek	 aan?	 Ingesmeerd?	
Petje	op?	Dan	kunnen	we	starten!!	

Na	al	die	(water)spelen	en	het	smakelijke	avondeten	van	de	fourage	zijn	we	
wel	toe	aan	een	beetje	rust	en	ontspanning.	Daarom	heeft	de	leiding	vandaag	
een	boys-	and	girls-night	voorzien.	Verwennerij	staat	voorop	vanavond.	

Na	deze	vermoeiende	dag	en	de	ontspannende	avondactiviteit	is	het	tijd	om	
in	bed	te	kruipen.	Mondjes	dicht,	en	snaveltjes	toe.		

Tot	morgen,	liefste	akazee! 
 

 

 

 

 



Dinsdag 25 juli 
 

Vandaag	 staat	 er	 weer	 een	 superleuke	 dag	 op	 ons	 te	 wachten	 vol	 met	
avontuur	en	plezier!	Hopelijk	is	het	een	prachtige	zonnige	dag,	dus	laten	we	
snel	beginnen!	

Na	het	ontbijt	spelen	we	een	super,	kei,	groot,	mega	tof	slangen	en	ladder	spel.	
Dit	 is	 een	 heel	 spannend	 spel,	 maar	 natuurlijk	 jongens	 en	 meisjes,	 geen	
zorgen!	Bij	 het	 slangen	en	 ladder	 spel	 zijn	 er	 gelukkig	 geen	echte	 slangen	
aanwezig.	We	willen	tenslotte	niet	dat	jullie	plotseling	verrast	worden	door	
een	nieuwsgierige	slang	die	ook	graag	mee	wilt	doen	met	ons	 fantastische	
spel!	Tenzij...	jullie	een	slang	als	teamgenoot	willen	hebben?	Nee,	nee	mopje!!	
Laten	we	het	spel	maar	gewoon	houden	binnen	onze	Akazee!	 
"#$	Spannend,	
wie	zal	er	winnen?		

De	namiddag	staat	in	het	teken	van	nog	meer	spelplezier!	Voor	het	volgende	
spel	hebben	we	iets	speciaals	nodig:	jullie	meest	vuile	kleren!	Ja,	je	hoort	het	
goed,	we	gaan	ons	uitleven	met	het	 vetzakkenspel!	Het	 is	 een	ongelofelijk	
leuk	en	grappig	spel	dat	jullie	zeker	niet	willen	missen!	Het	wordt	een	groot	
kleurenfestijn,	dus	vergeet	je	zwemspullen	niet	voor	je	later	af	te	spoelen	in	
het	water	 
%&'(!	

Tussendoor	hebben	we	nog	even	tijd	om	lekker	te	snacken	met	het	vieruurtje	
en	gaan	we	ook	nog	een	creatieve	knutselactiviteit	doen.	Laat	jullie	creatieve	
brein	maar	werken!	

Na	 het	 avondeten	 gaan	 we	 nog	 oefenen	 voor	 ons	 kampactje	 voor	 het	
kampvuur	later	in	de	week.	Voor	zij	die	willen,	kunnen	samen	met	de	leiding	
een	leuk	dansje	voordoen	aan	de	rest	van	de	scouts.		

Nu	 is	 het	 tijd	 om	 lekker	 te	 gaan	 slapen	 en	morgen	weer	 uitgerust	 en	 vol	
energie	aan	een	nieuwe	dag	te	beginnen.	Bedankt	voor	de	leuke	dag	en	tot	
snel!	

	

Groetjes!!	Jullie	Akazeeleiding		

	

	



Om	al	wat	in	de	Roxandria	stemming	te	komen	is	hier	een	leuke	kleurplaat	
die	jullie	al	kunnen	inkleuren!	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 26 juli 2023  
 

Hopelijk	 hebben	 jullie	 goed	 geslapen,	 want	 voor	 vandaag	 zal	 je	 genoeg	
energie	nodig	hebben!	Vandaag	gaan	we	namelijk	op	dagtocht,	yiepiee!	Dus	
strek	 en	 stretch	 je	 benen	maar	 goed,	 want	 die	 kunnen	 we	 vandaag	 goed	
gebruiken.	Maar	wat	houdt	een	dagtocht	tijdens	kamp	nou	precies	in?	

	

In	de	ochtend	zullen	we	na	het	ontbijt	beginnen	met	het	voorbereiden	voor	
de	dagtocht.	Dat	wil	zeggen	dat	we	ons	uniform	aanhebben	en	onze	rugzak	
inpakken.	 Daarin	 heb	 je	 een	 Oles	 water	 inzitten	 voor	 de	 dorst.	 Ook	 zeker	
zonnecrème,	want	je	wilt	zeker	niet	verbranden	tijdens	het	wandelen.	En	het	
eten	 dat	 we	 van	 de	 fourage	 meekrijgen	 om	 tijdens	 de	 middagpauze	 en	
vieruurtje	op	te	eten.	Daarnaast	is	het	handig	om	een	pet	te	dragen.	Zijn	al	
deze	dingen	mee?	Dan	kunnen	we	beginnen	aan	de	dagtocht!		

	

Bij	 een	 dagtocht	 hoort	 er	 een	 mooie	 route	 bij	 die	 we	 kunnen	 wandelen	
waarbij	 we	 de	 mooiste	 locaties	 in	 de	 omgeving	 van	 Elburg	 kunnen	
bewonderen.	Maar	het	is	niet	zomaar	een	dagtocht.	Deze	dagtocht	is	namelijk	
in	thema	festival!	Dus	 lekker	genieten	tijdens	het	wandelen	terwijl	we	ons	
vermaken	met	de	leukste	liedjes.	Tegen	de	middag	gaan	we	pauze	houden	om	
onszelf	op	te	laden!	

	

Nadat	we	tijdens	de	middagpauze	onze	buikjes	goed	hebben	gevuld,	kunnen	
we	de	dagtocht	voortzetten	met	als	eindbestemming	de	kampplaats.	

	

Als	we	 eindelijk	 terug	 zijn	 op	de	kampplaats,	 zullen	we	een	welverdiende	
douche	 nemen.	 Vervolgens	 zullen	 we	 na	 een	 frisse	 douche,	 lekker	
ontspannen	met	 een	massage.	 Het	 is	 natuurlijk	 belangrijk	 dat	 we	 onszelf	
goed	verzorgen	en	onze	spieren	ook	de	nodige	rust	geven.	Daarnaast	gaan	we	
met	 de	 yogaoefeningen	onze	 spieren	 stretchen	 zodat	we	minder	 spierpijn	
hebben.	J	

	



En	 voor	 de	 waaghalzen	 die	 niet	 kunnen	 wachten	 en	 zelf	 de	 route	 willen	
vinden,	kan	je	op	de	volgende	pagina	het	doolhof	oplossen!	Dus	van	de	pijl	
links	boven	de	route	vinden	naar	de	pijl	rechtsonder.	Succes!		

	

 



 

Donderdag 27 juli 
Vandaag	is	het	weer	een	nieuwe	dag	op	ons	 ‘Roxandria’	terrein.	Omdat	we	
van	 al	 dat	 feesten	 waarschijnlijk	 wel	 wat	 moe	 zijn,	 gaan	 we	 vandaag	
uitslapen!	Whoohoooooo!		

Als	we	allemaal	uit	ons	bedje	zijn	gerold	gaan	we	allemaal	leuke	activiteitjes	
doen	en	leren	we	misschien	ook	wat	nieuwe	technieken	en	liedjes	bij…	

Ook	staat	roeien	op	de	planning	voor	vandaag,	dus	laten	we	hopen	op	mooi	
weer!	Na	het	roeien	gaan	we	nog	een	groot	spel	spelen	(tip:	het	woord	‘zee’	
zit	in	de	naam).	Spannend!	

Na	 het	 avondeten	 gaan	we	 nog	 eens	 het	 kampactje	 oefenen	 zodat	we	 die	
zeker	 kunnen	 en	 dan	 is	 donderdag	 ook	 al	 op	 zijn	 einde	 gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 28 juli: de camping 
 

De	voorlaatste	dag	van	dit	supertoffe,	coole	en	fantastische	festival-kamp	is	
aangebroken,	maar	niet	getreurd,	we	geven	er	vandaag	nog	een	lap	op	met	
superleuke	spelletjes!	

We	zijn	nog	iets	heel	belangrijks	vergeten,	iets	dat	op	een	festival-camping	
zeker	niet	mag	ontbreken,	namelijk…	de	tenten.	Want	een	camping	zonder	
tenten	is	als	een	Zeescouts	zonder	zee	(of	Mellevijver	
"#$).	We	spelen	daarom	
deze	voormiddag	ook	een	spel	waarbij	we	tentjes	zullen	moeten	‘bouwen’	om	
een	mooie,	propere	en	grote	camping	te	kunnen	maken.	Omdat	wij	niet	met	
zoveel	 zijn	 en	 het	 opstellen	 van	 tenten	 niet	 zo	 gemakkelijk	 is,	 krijgen	we	
vandaag	ook	hulp	van	onze	lieve	medevriendjes,	de	zeehondjes.	Joepie!!	

Natuurlijk	krijgen	jullie	na	het	middageten	ook	even	rust	om	jullie	batterijtjes	
opnieuw	te	kunnen	opladen!		

Onze	 namiddag	 zit	 namelijk	 vol	 verrassingen!	 Het	 enige	wat	wij	 hierover	
kunnen	vertellen,	is	dat	het	een	absoluut	TOP-GROEPSSPEL	wordt	met	alle	
leden.	Wij	twijfelen	er	niet	aan	dat	jullie	dit	spel	heel	leuk	zullen	vinden,	maar	
wat	jullie	precies	gaan	doen,	kunnen	we	nog	niet	verklappen.		

Na	het	heerlijke	avondeten	beginnen	we	aan	onze	voorlaatste	avond.	‘Oohh	
neee,	het	is	al	bijna	voorbij!	Kon	ik	maar	langer	blijven	bij	mijn	toffe	vriendjes	
en	leiders’	horen	we	sommigen	van	jullie	al	zeggen.	Daarom	sluiten	we	deze	
avond	 allemaal	 samen,	 gezellig	 rond	 een	 kampuurtje	 af	 en	 nemen	 we	 al	
stilletjes	 aan	 afscheid	 van	 onze	 kampplaats,	 vriendjes,	 leiding	 en	 niet	 te	
vergeten…eeuuhhmm…onze	zelfgebouwde	 tenten	op	de	camping	 -	die	ons	
een	hele	week	droog	hebben	gehouden	-	natuurlijk!!		

 

 

 

 



Vind jij de camping en het vuurtje door het doolhof? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 29 Juli  
Vandaag	is	onze	laatste	dag	van	ons	superleuk	verblijf	op	ons	festivalterrein	
‘Roxandria’.	We	gaan	dus	jammer	genoeg	naar	huis…	*Snik,	Snik*.	

We	gaan	onze	bedjes	moeten	opruimen	en	onze	valies	inladen	zodat	we	de	
rest	van	de	dag	spelletjes	kunnen	spelen	en	ons	geen	zorgen	meer	moeten	
maken	dat	we	iets	zijn	vergeten.	

We	gaan	dus	onze	bedjes	moeten	opruimen	en	onze	valies	inladen	zodat	we	
de	rest	van	de	dag	de	andere	kindjes	kunnen	helpen	het	 terrein	proper	 te	
maken	en	spelletjes	te	spelen.		

Vandaag	gaan	we	nog	2	keer	eten	op	kamp,	in	de	avond	eten	jullie	al	thuis,	
want	dit	jaar	wordt	het	een	beetje	anders	dan	vorig	jaar:	we	gaan	namelijk	
met	de	bus	naar	huis!	Spannend!	We	zien	papa	en	mama	dus	bij	onze	Akazee	
lokalen.	

Na	dit	kamp	gaan	we	elkaar	spijtig	genoeg	eventjes	niet	meer	zien	…	wij	gaan	
jullie	erg	missen	hoor!	We	hopen	jullie	dan	ook	allemaal	in	september	terug	
te	zien!	Bedankt	voor	het	superleuke	jaar	dat	jullie	ons	bezorgd	hebben.		Wat	
zijn	wij	blij	dat	we	jullie	leiding	mochten	zijn!	Tot	in	september.		

	
Als	jullie	niet	in	slaap	zijn	gevallen	in	de	bus,	kan	je	misschien	deze	
kleurplaat	kleuren.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


